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Proklamasie 

 

Ik, Nar Dylan I 

 

Opper-schrabber van Wortels in de Vastelaovestiéd 

Toezichhalder van eine gooje schoémkraag beej kefee de Baek. 

Zoonleef van twië import Bookendse Vastelaovesgekke. 

Groët-verbroéker van de liedjes van Minsekinder en de Vrijbuiters. 

Meister in ’t wegschödde van pilskes en malibu-cola’s 

Tobsporter dae zich veural veurneemp um te gaon sporte.   

 

 Maar baove al de Groët Venloosche Nar van 2019. 

 

Beej de onwiésheid van de Spraeker, de Narre-adjudant, de Regelaer en eur onwiéze gezelschap, as 

zestiénde Nar van Groët Venlo in ‘t jaor 2019, gaef te verkinne en te verstaon det: 

Ik elders mit kinder oproop um te gaon viere, 

Des de enige menier um ‘t ôs bôksebaome te liere. 

 

Bin dich zelf en speul gen rol, 

Door dich zelf te zien helse ’t langer vol. 

’t Vastelaoves Hudje neet meug ontbraeke, 
Op iddere Groët-Venlose bluts de kômmende twié waeke. 

 

Onder ’t motto: 

Krangs-um, baove-euver of door ein steinse moor.  

Ein dink is zeker: Gans Groët-Venlo dreit door. 

Umdet joeks is veur 't laeve, waat 't zalt is in de pap. 

Dus Laef d’n daag, gank dreej daag op stap. 

Mit ôs hudje op dien toét… 

Laef dich oét en trek ’n gekke snoét 

 

 

 

 


