
Proklamasie 
 

Ik, Nar Jeroen I 

 

Graaf ik bin in Tegele gebaore, maar in Velde groët gewaore. 

Maarschalk van festival wies vastelaovesbal. 

Chef-Planner, ik plan allein mien eige vekansiedaag. 

Opper-beschermhiér van de Samba Pallesaot wies ’t Tapmesjien. 
Commandeur, ik gaef mien meining dök in 140 teikens. 

Beschermhiér, van alle faatse die d’n optoch tot ’n lach- en kiekspel make. 

Maar baove al de Groët Venloosche Nar van 2013. 

 

 

Beej de onwiésheid van de Spraeker, de Narre-adjudant, de Regelaer en eur onwiéze gezelschap, 

as tiénde Nar van Groët Venlo in ‘t jaor 2013, gaef te verkinne en te verstaon det: 
 

1. Ik de iérste Groët Venloosche Nar bin mit Veldens blood, 

Ik bin dus ‘nne Wuilus mit ‘nne Narre-hood. 

 

2. Ik de iërste Groët Venloosche Nar bin die aopebaar bekind is gemak, 

Ik heb dees kans dan auk mit hand en veut aangepak. 

 

3. Ik idderein wil vraoge de alde leedjes te blieve zinge, 

Laot ‘t neet gebeure det die nao de achtergrond verdringe. 

 

 

Onder t motto: 

 

't Is intelik weer zoé wiéd; Groët-Venlo straolt. 

Van achterste veure toet binnesteboéte wuurt 't onderste oét de kan gehaold. 

Same viere en same feeste det sjmak nao mier. 

Waat kinse schoener winse as vertier. 

 

Proos, det 't 'nne top vastelaovend meug waere. 

 

Geneet d'r van en… Laot de lach regere. 


