
Proklamasie 

 

Ik, Nar Luc I 

 

Lord van Vastelaovesliedjes en – leedjes, auk in de zomer. 

Chef-Bôksebaom, miene basis leet beej schoél ‘De Harlekijn’. 
Hertog van heise sträöt wies scherpe träöt. 

Graaf van skelter- wiés vrachwagebend. 

Opper-kloeker van ’t Venloosch-alt in kleine en groëte glaas. 

Maarschalk van lache is nog noeïts emus umgekiép. 

Maar baove al de Groët Venloosche Nar van 2009. 

 

Beej de onwiésheid van de Spraeker, de Narre-adjudant, de regelaer 

en eur onwiéze gezelschap, as zesde Nar van Groët Venlo in ‘t 
Jubeljaor 2009, gaef te verkinne en te verstaon det:  

 

1. Roëd staon gen schand is mit dees daag, 

Ik staon al jaore roëd mit good gedraag. 

 

2. Mit hand en erm trompet gespeuld meug waere,  

maar dan môsse waal zelf keihard mei blaere. 

 

3. ’t Leedje ‘Dét… is vastelaovend’ te downloade is op de3kes.nl,  

Gans veur nop en auk nog hiel snel. 

 

Onder ’t motto: 
 

Wat ein circus, maar waat bin ik bliej desse d’r bis 

Ik dörf te zegge ’t is… 't Moeiste waat d'r is  

Plök ein stjök vastelaovesgelök ’t leefste 'n hiel groët 

Want veur de Vastelaovend… Dao geit de vlag veur oët! 

 

Maak joeks en jen wies laat op d’n aovend:  

 

Dét… is Vastelaovend 

 


