
Proklamasie 

 

Ik, Nar Noud I 

 

Ridder boétegebied van Tegele én Belvend. 

Graaf aan sport dinke, is toch auk mit sporte bezig zien. 

Groët-Verbroéker van de wäörd ‘nog eine’. 
Opper blaozer van Sôkkerpaék wies Beejein veur de Gein.  

Filosoof drink maar beer, dan wetse wao se krank van wuurs. 

Regisseur van de onvergaetelikke feesjes. 

Maar baove al de Groët Venloosche Nar van 2014. 

 

Beej de onwiésheid van de Spraeker, de Narre-adjudant, de Regelaer en eur onwiéze gezelschap, 

as elfde Nar van Groët Venlo in ‘t jaor 2014, gaef te verkinne en te verstaon det: 

 

1. Ik mit mien trompet de toén wil zette, 

Maar dich meugs netuurlik aeve hard mei rette-ke-tette. 

 

2. Ik d’r ‘nne onvergaetelikke tiéd van wil make, 

En tegeliek ôs cultuurgood zal bewake. 

 

3. Ik 4 x 3 daag Nar van alle Groët Venlonaere bin, 

Mit ‘nne lach, mien trompet en gooje zin. 

 

 

Onder t motto: 

 

Leef minse laot ôs maar gewaere, 

En neet dinke ‘t Môt neet gekker waere. 
Juus wie gekker wie leever halde weej in iére. 

Vastelaovend same, laot ôs viere! 

  

Dus… 

 

Vraog neet wie ‘t kin, maar bin bliej det ik d’r bin. 


