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Proklamasie 

 

Ik, Nar Rob I 

 

Hertog ik drink gaer beer mit Jan en alleman 

Vice-veurzitter van alle Dreej-kesse en Dreej-kessinne 

Opper-bewaker ik wil det de vastelaovend blief bestaon 

Slaagwerker ik gaef ’t stökske gaer door aan de jeug 

Kertrekker van 60 jaor Bliërickse Herte 

Dokter in opleiding Joeks is ’t beste medicien 

Maar baove al de Groët Venloosche Nar van 2017 

 

Beej de onwiésheid van de Spraeker, de Narre-adjudant, de Regelaer en eur onwiéze gezelschap, 

as viertiende Nar van Groët Venlo in ’t jaor 2017, gaef te verkinne en te verstaon det: 

 

 

1. Ik ten alle tieje iérste hölp kin verliéne, 

as dich waat mankeert tösse kop en tiéne. 

 

2. Ik as regelaer deese kier in ‘t middelpunt staon, 

maar zonder óg allemaol kin de Vastelaovend neet bestaon. 

 

3. Ik aaf en toe nao de sterre zal kieke, 

oét iddere fonkeling zal ein gruutse goodkeuring blieke. 

 

 

Onder ’t motto: 
 

Dreej daag lang Groët Venlo op zien bes. 

Heej is ’t te doon, ein laeve zonder stress. 

Der bleujt heej get sjoëns, dus plök ’t gelök. 
Det doon ik auk, al 24 jaor oét aan éin sjtök 

 

De 3 huurt d’r beej, asse laefs net wie weej, 
ein laeve vol joeksigheid… 

Laeve de 3! 


