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Proklamasie 

 

Ik, Nar William I 

 

Keuning van de Heutzstraot wies de Hoëgewaeg. 

Hertog onder alle beerdrinkers, van Tripel wies Grand Prestige 

Jonkhiër techniek beej de musicals van ’t Valuascollege 

Opper-vreejwilliger van ’t Ald-Weishoés 

Maar baove al de Groët Venloosche Nar van 2015 

 

 

Beej de onwiésheid van de Spraeker, de Narre-adjudant, de regelaer en eur onwiéze gezelschap, 

as twelfde Nar van Groët Venlo in ’t Jubel-jaor 2015, 

gaef te verkinne en te verstaon det: 

 

 

1. Ik alle paplaepels ein werm hert toedraag,  

want dankzij mien elders mis ik van dit fees genne daag. 

 

2. Ik veurschriéf 3-maol daags Sjiengele Boem te zinge 

En minimaol eine kier oét de band te springe. 

 

3. Ik Valuas noow efkes dreej daag laot begaon,  

Umdet ik leever mit Guntrud op de lappe gaon. 

 

 

Onder ’t motto: 
 

 

Kôm ens veur en speul de kloon. 

Det had se gedruimp verandert dan in doon.  

En kiëk ens heej, de duis ‘t neet allein.  
Heej geit ’t daak d’r aaf door dae bonte onderein.  

 

Vergaet dus neet, aovend aan aovend… 

 

Same make weej de Vastelaovend 


